
 
 

 
Bubbel september – oktober 2025                                                                             Pagina 1 van 27 

 
 
 

   

3, 2, 1 …. We Vliegen er in! 

Welkom in de Bubbel. Dit tweemaandelijks 
infoboekje leidt je doorheen het scoutsjaar. 
Zo bevat het een overzicht van de nieuwe 
zondagactiviteiten. Ook kun je terugblikken 
naar de activiteiten van de voorbije twee 
maanden. Verder bevat de Bubbel ook 
informatie over onze grote activiteiten zoals 
het groepsweekend, spaghettiweekend en 
alle andere activiteiten die we voor jullie of 
jullie kinderen organiseren. 

Wat is de Bubbel? 

Scouts Geetbets 

september – oktober 2025 
https://www.scoutsbets.be  

Groot kampvuur – kamp Willebroek 2024 

Kawellenhoek – kamp Oostmalle 2025 

https://www.scoutsbets.be/
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Scoutentiek 

Dit jaar willen we weer echte avonturiers zijn. We trekken 
eropuit in de natuur of in de stad, altijd klaar om nieuwe dingen 
te ontdekken. Met kaart en kompas vinden we samen de weg en 
bouwen we kampen met takken en knopen. Rond het kampvuur 
genieten we van gezelligheid en verhalen. 

Bij scouting leer je technieken, zoals knopen leggen en 
driepikkels of vlotten maken. Iedereen kan dit leren, en samen 
helpen we elkaar om sterker en handiger te worden. 

Bij scouting doen we dingen zonder schermen, met modder op 
onze schoenen en wind in onze haren. Soms vinden we 
technologie wel nuttig, bijvoorbeeld om sterren, planten of 
dieren te leren kennen. 

We kijken met verwondering naar de natuur: bomen, vogels, 
insecten en zelfs planten tussen de stoep. Zo voelen we ons 
verbonden met elkaar, met de natuur. 

 

Wat is een jaarthema? 

Elk jaar kiest Scouts en Gidsen Vlaanderen een onderwerp uit dat extra aandacht verdient. Dat 
kan een belangrijk scoutsthema zijn, maar ook een belangrijk thema in de wereld. 

Van kapoenen tot leiding, iedereen doet zijn best om alles rond dat thema beter te maken. 
Scouts en gidsen van over heel Vlaanderen en Brussel werken zo samen, maar wel op hun 
eigen manier. En zo wordt de wereld een beetje mooier en beter. 

  

Scoutentiek Het jaarthema 
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Wat is scouting? 
Wat, scouting? 

Onze missie 

In onze missie dromen we luidop van een betere wereld.  
We zoeken naar een manier van leven waarin we die droom  
kunnen waarmaken.  Scouting is buitenspelen en samenleven.  
Het laat kinderen en jongeren de kans om individueel en in  
groep te ontdekken hoe ze zich kunnen inzetten voor elkaar  
en voor de samenleving. 

Voor kinderen en jongeren als individu 

Al doende leren kinderen en jongeren in scouting plezier  
maken, genieten, zichzelf kennen en aanvaarden. De eerste  
keer je eigen potje koken op kamp levert rauwe patatjes op,  
maar een paar   jaar   later   ben   je de chef-kok   tijdens de  
kookwedstrijd.   En   wie echt   niet   van koken   houdt, blinkt  
ondertussen uit in vuur maken, nieuwe tafelliederen verzinnen  
of prachtige tafelversiering maken. 

Scouts en gidsen worden uitgedaagd om nieuwe dingen uit te  
proberen en problemen vindingrijk aan te pakken. Zo leren  
ze doorzetten en ‘hun plan te trekken' en ontdekken ze wat ze  
graag en goed doen en wat juist niet. Iedereen krijgt zo de  
kans om zijn mogelijkheden te ontplooien op het moment dat  
hij er klaar voor is. 

In groep 

Hoewel elk individu belangrijk is, haalt scouting zijn grootste kracht uit het spelen en leven in 
groep. Van bij de kapoenen krijgen scouts en gidsen kleine en grote verantwoordelijkheden. Door 
samen af te wassen en hout te sprokkelen, leren ze zich in te zetten en daarin vol te houden, ook als 
het wat minder leuk is. 

Scouts en gidsen leren om hun zegje te doen en op te komen voor wie ze zijn en wat ze willen. 
Kapoenen twijfelen tussen ‘Dikke Bertha' of ‘tikkertje' spelen en givers maken ruzie over een 
toneelstuk of een tentoonstelling in elkaar boksen. Maar altijd is het een oefening in wederzijds 
respect en in de rijkdom van verschillen. 

Dat is meteen de kortste definitie van een groep: naast het ik staat een ander. Door samen op pad te 
gaan, krijg je een spiegel voorgehouden. En wat je daarin ziet kan je ijdelheid strelen of je zere 
tenen bezorgen, maar het is altijd leerrijk. 

Je leert je eigen belangen al eens opzij te zetten voor het belang van de groep. Neem nu Pieter, hij 
haatte het altijd om zijn patrouille op sleeptouw te nemen op tocht, want dan kon hij zelf minder lol 
maken. Nu is hij met veel plezier groepsleider. Hij vindt het leven leuker als hij zich inzet voor 
anderen, zegt hij. Zo raken scouts en gidsen door het spelen en leven in groep betrokken op 
zichzelf, op de anderen en op de wereld. 

Binnen de samenleving 

In scouting luisteren, delen, aanvaarden en waarderen we of we proberen alvast heel hard om dat te 
doen. Sommigen noemen dat democratie. Die manier van samenleven en -werken draag je als gids 
of scout mee buiten de grenzen van je groep. 

Thuis, op school, in je groep of in de wijdere omgeving trek je je het lot van je omgeving aan. 
Kortom: door zich te leren inzetten voor de kwaliteit van de groep, leren scouts en gidsen ook hoe 
ze zich kunnen inzetten voor de kwaliteit van onze samenleving. 

Daar zit meer achter dan het lijkt. Via scouting geven we kinderen en jongeren een hoopvol uitzicht 
op de toekomst, op een bestaan dat de moeite waard is. Het is onze overtuiging dat een 
democratische samenleving nood heeft aan eerlijke mensen die solidair zijn met anderen en zich 
daarvoor inzetten. 

Via scouting helpen wij om ‘deze wereld een klein beetje beter achter te laten dan we hem 
gevonden hebben'. 
 

‘Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en 
jongens, 
elk met een eigen verhaal. Iedereen kan 
erbij. 
We gaan samen op verkenning en durven 
tuimelen 
in het leven. 
De natuur is onze troef. 
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets 
meer. 
We spelen een spel dat niet luchtledig is, 
in vrije tijd die niet vrijblijvend is. 
Met groot plezier en kleine daden komen 
we op 
voor onze omgeving en voor een kleurrijk 
Vlaanderen. 
Zo dromen we luidop van gelukkige 
mensen 
in een rechtvaardige wereld.' 
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De kapoenen 

Het leven van een kapoen (6-8 jaar) is er één vol spel, fantasie, creativiteit en expressie. 
Spelenderwijs en ongedwongen ontdekken we samen met hen de 
wereld. De leiding gaat hierbij uit van het kind zelf, van wat hen boeit 
en aanspreekt.  

 

De kawellen 

Wie tussen 8 en 11 jaar is, kan meespelen bij de kabouters of welpen. 
Het is typisch voor welpen en kabouters dat ze zelf dingen leren doen. Ze 
krijgen ruimte en kansen om dingen uit te proberen en van elkaar te leren. 
De werking wordt ingekleed met verhalen en fantasie. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van het Jungleboek en Kalisandra. Zo komt het dat vaste 
kleine groepen "nesten" of "volkjes" genoemd worden. "Raadsrots" of 
"Hunkerbunker" is het moment waarop welpen en kabouters gaan 
samenzitten om over van alles te kletsen en mee te beslissen. 

 
De jogi’s 

Jonggidsen en jongverkenners (11 - 14 jaar) trekken er graag op uit in de 
natuur of verkennen hun buurt. In vaste leef groepjes of patrouilles werken 
ze samen en nemen ze initiatieven: van kattenkwaad tot leuker. Jonggivers 
krijgen een waaier van mogelijkheden om mee te beslissen, zelf de handen 
uit de mouwen te steken en allerlei vaardigheden onder de knie te krijgen. 
Stilaan leren ze dat scouting niet stopt als de vergadering is afgelopen.  

 
De givers 

Bij de gidsen en verkenners (14 - 17 jaar) is er ruimte voor grotere projecten. Met 
de groep een snuifje avontuur realiseren, of uitgedaagd worden door elkaar. 
Vanuit eigen interesses op zoek gaan naar zichzelf tussen soortgenoten. Dit door 
typische activiteiten of door een experiment waaraan gidsen/verkenners in kleine 
groepjes mee voorbereiden. In hun 'parlement' maken ze regelmatig afspraken en 
evalueren ze hun werking. 

 
De jins 

Jin, Jij en Ik een Noodzaak. Jins (17 jaar) leven één jaar intens samen in hun 
jintak. In hun eigen 'jonge' stijl werken ze gekke activiteiten, projecten en 
zelfs hun kamp uit. Al doende leren ze samenwerken en 
verantwoordelijkheid opnemen. Hieruit groeit engagement voor de groep en 
voor de samenleving.  

  

De takken De takken 
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     Communicatie     Administratie Praktisch 

     Jesse Cultiaux     Gwen Claesen Lucas Guldentops 

    +32 499 63 84 72   +32 470 86 25 43 +32 471 79 28 32 

De kapoenen – kapoenenleiding@scoutsbets.be  

Emma Oversteyns (Cookie)  +32 474 94 47 15 
Andes Wouters (Alpie)   +32 468 20 09 87 
Lize Guldentops (Lizzie)   +32 477 16 23 11 
Lore Vanden Begin  (Ginnie)  +32 479 56 77 98 
Devran Demir (Devvy)   +32 468 05 28 11 
 
De kawellen – kawellenleiding@scoutsbets.be  

Anouk Hupko    +32 468 46 79 27 
Phelan Vanden Eynde   +32 474 78 04 63 
Jade Cultiaux    +32 489 51 10 23 
Lucas Guldentops    +32 471 79 28 32 
Nelle Vandenryt    +32 493 34 35 14 
Geike Lemmens    +32 493 81 95 77 
Cheyenne Thomas    +32 476 02 21 67 

 
Wie is wie? 

Hoe kan je de leiding bereiken 

De groepsleiding 

Heb je een vraag? Wij staan klaar om deze voor je te beantwoorden. Je kans ons steeds bereiken door te mailen naar: 
groepsleiding@scoutsbets.be 

 

mailto:kapoenenleiding@scoutsbets.be
mailto:kawellenleiding@scoutsbets.be
mailto:groepsleiding@scoutsbets.be
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Jogi’s – jogileiding@scoutsbets.be  

Niels Dupont    +32 468 23 98 15 
Kobe Vanden Begin   +32 477 73 61 64 
Sybe Monette    +32 468 24 92 62 
Sam Luyten     +32 479 19 10 07 
Gwen Claesen    +32 470 86 25 43 
Dennis De Ro    +32 499 11 88 44 
Gitte Oversteyns    +32 468 27 79 84 
Eli Vanden Eynde    +32 470 22 37 52 
 
Givers – giverleiding@scoutsbets.be  

Jef Gekiere      +32 468 03 22 87 
Maarten Verweyen   +32 471 35 27 70 
Bo Luyten     +32 479 19 05 23 
Lorre Vandenryt    +32 491 63 07 34 
Sam Rummens    +32 468 47 97 40 
Jesse Cultiaux    +32 499 63 84 72 
Brent Schepers    +32 468 41 70 61 
Dieter Verweyen    +32 468 06 26 91 
 
Jins – jinleiding@scoutsbets.be  

Ewout Dupont    +32 486 61 50 39 
Alexander Verweyen   +32 475 73 76 19 
Tom Rummens    +32 468 25 16 66 

 
 

Alle leiding contacteren 
E-mail: leiding@scoutsbets.be  

Persoonlijke e-mail 
Formule: voornaam.naam@scoutsbets.be 

 

Wie is wie? 

mailto:jogileiding@scoutsbets.be
mailto:giverleiding@scoutsbets.be
mailto:jinleiding@scoutsbets.be
mailto:leiding@scoutsbets.be
mailto:voornaam.naam@scoutsbets.be
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               Maarten Verweyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  maarten@verweyen.be  



 
 

 
Bubbel september – oktober 2025                                                                             Pagina 9 van 27 

 

 

Vorig jaar hebben we een schitterende editie van onze fuif 
Nacht Van De Jeugd gehad. Natuurlijk kan het dit jaar alleen 
maar NOG beter worden.  

Naar jaarlijkse traditie proberen we de fuif zo goedkoop 
mogelijk te houden. Omdat sfeer en muziek zeker zo 
belangrijk is, hebben we ook weer een prachtige 
verzameling aan Dj’s weten te strikken. Dit jaar zal DJ MagiK, 
DJ Boys on Deck, DJ Domini en DJ Zieme zorgen dat de 
danskriebels naar boven komen. Dus heb je nog eens zin om 
de beentjes los te komen zwieren en een danske te placeren, 
kom dan zeker een kijkje nemen op zaterdag 1 november!  

Kaarten zijn te verkrijgen online of bij de Givers, de Jins en de leiding. Aan voorverkoop 
zullen ze € 5,00 per kaart kosten. Meer informatie vind je ook op de fuif-Facebookpagina of op 
de Instagrampagina van Nacht van de Jeugd. 

 

 

 

 

Kijk dan zeker eens of je je aankopen 
niet via onze Trooper-site kan doen! 
www.trooper.be/scoutsbets  

Wat is Trooper? 

Je kan via onze Trooper-site aankopen 
doen bij verschillende webwinkels 

(Lidl, booking.com, Hema, coolblue ...). 

De prijzen blijven exact hetzelfde. Het 
enige verschil is dat er 5% van de 
verkoopsprijs aan ons zal worden gesteund, zonder dat jullie iets extra moeten betalen. 

Bekijk het eens en ben je van plan om bepaalde inkopen 
online te doen, bekijk dan zeker eerst eens of je het via 
Trooper kan doen! 

Troopertip! 

Je kan ook de Trooperbot instaleren, zo moet je geen 
ommetje maken via Trooper. Hij bliept op wanneer je bij een 
troopershop shopt! 

Let op! Voorlopig bliept ie enkel op Chrome en Firefox. 

Nacht van de Jeugd 1 nov. 2025 

Online inkopen doen? Help ons via 
Trooper!  

Reclame 

https://www.facebook.com/nachtvdjeugd
https://www.instagram.com/nvdj_scoutsbets/
http://www.trooper.be/scoutsbets
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Door lidgeld te betalen, word je lid van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen en dit geld dient voor meer dan alleen de 
verzekering. Even een woordje uitleg. Om onze 
plaatselijke scouts- en gidsenwerking te ondersteunen 
staat er een hele pedagogische en administratieve staf 
klaar. Deze ondersteuning bestaat zowel uit vrijwilligers 
die allerlei projecten coördineren als vormingsmomenten 
en begeleiding van de leiding, als het ontwerpen van 
websites, of het verzorgen van de public relations 
(bijvoorbeeld de posters met 'Scouting da’s durven’). Maar 
ook het afsluiten van goede verzekeringspolissen, het 
verzorgen van de ledenadministratie en het opmaken en 
versturen van facturen behoren tot die ondersteunende 
taken. En om deze ondersteunende diensten te kunnen 

aanbieden voor een 
scouts- en 
gidsenwerking voor 
heel Vlaanderen zijn er dan 
ook centjes nodig. Het 
lidgeld is naast overheidssubsidies de belangrijkste bron 
van inkomsten waar Scouts en Gidsen Vlaanderen over kan 
beschikken. 

Dit jaar heeft Scouts en Gidsen Vlaanderen het lidgeld 
geïndexeerd. Wij houden ons lidgeld voorlopig nog gelijk, 
maar willen jullie wel meegeven dat we dit in de komende 
jaren met enkele euro’s zullen verhogen om de stijgende 
kosten te kunnen opvangen. Het lidgeld bedraagt dit jaar dus 
nog 43 euro. 

 

 

 

 

Schrijf je in door het inschrijvingsgeld over te schrijven 
naar onderstaand rekeningnummer met de juiste 
vermelding: 

Bedrag:  € 43 
Rekeningnr.: BE54 7343 2016 7097 
Mededeling: lidgeld + naam + tak 

 

 

 

 

Inschrijven Het lidgeld 

Scouting op maat van 
elk lid! 
Wij hopen dat deze en andere 
kosten van scouting betaalbaar 
zijn voor u. Mocht dat niet zo 
zijn, aarzel dan niet en 
contacteer de groepsleiding. Zij 
zoeken in alle vertrouwen mee 
naar een geschikte oplossing 
hiervoor. Wat kan u zo 
verwachten: verminderd 
inschrijvingsgeld, korting op 
weekends en kampen. 
Contacteer ons via 
groepsleiding@scoutsbets.be! 

Wat te doen? 

Kapoenen - Kamp Oostmalle 2025 

Jogi’s - Kamp Oostmalle 2025 

mailto:groepsleiding@scoutsbets.be
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Dit jaar bestaat het uniformen team uit: Lore (Ginnie) 
(kapoenen), Lucas, Nelle en Phelan (kawellen), 
Dennis en Sybe (jogi’s), Brent en Dieter (givers), 
Ewout en Tom (Jins). 

*Wij verkopen enkel (jaar)tekens, T-shirts, pulls & 
dassen van onze scouts. Voor alle andere kledij 
verwijzen we je graag door naar de Hopper. Dit is de 
officiële scoutsshop van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen. 

  

Uniform Uniform niet compleet?!  

Het uniformenteam! 
Ontbreken er nog een aantal belangrijke tekens 
op je schoutshemd of wil je graag een coole 
scoutstrui of T-shirt?! Aarzel niet en contacteer 
ons uniformenteam! Elke tak heeft minstens één 
professionele uniformen verdeler die voor jou 
paraat staat om je te helpen met al je 
ontbrekende uniform-onderdelen*. 

Ben jij nog op zoek naar een scoutshemd of een stoere scoutsrok of -broek? Geen nood, 
dan is hier de hopper! De Hopper is de enige echte scoutsshop waar je allerhande 
scoutsartikelen kan kopen. De Hopper vind je zowat in elke grote stad! (bv. Hasselt, 
Leuven …) 

Ben je te lui om naar een Hopperwinkel te gaan, dan kun je ook online winkelen via 
www.hopper.be.  

Wist je trouwens dat je korting krijgt in de fysieke winkels na het tonen van je 
lidkaart van Scouts en Gidsen Vlaanderen?! 

*De Hopper verkoopt geen specifieke uniformen van je eigen scoutsgroep. Hiervoor moet je bij je coole 
leiding zijn! 

http://www.hopper.be/
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Wie is de kapoenenleiding? 

 

  

De kapoenen De kapoenen 
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De kapoenen 
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Wie is de kawellenleiding? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kawellen De kawellen 
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De kawellen 
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De kawellen 
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Wie is de Jogileiding? 

  

 

 

 

 

 

De jogi’s De jogi’s 
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Sam: 

Dag allemaal, ik ben Sam maar jullie mogen mij ook Sambiebambie noemen. Ik begin nu 
aan mijn 9de jaar als leiding op de scouts dus geen zorgen, jullie kunnen mij geen 
NIEUWE grijze haren meer geven (Die krijg ik van Sybe al genoeg). Ik heb 1 klein 
broertje en 1 tweelingzusje (jaja double trouble). Mijn zus kunnen jullie bij de givers 
terugvinden, en om jullie wat te sparen heef mijn broer besloten dat 2 familieleden 
genoeg zijn op de scouts. Thuis heb ik ook 2 groot uitgevallen poedels genaamd Bab en 
Diesel. Ik studeer iets heel ingewikkeld en werk bij nog een ingewikkelder woord. In 
mijn vrije ben ik een freestyle rapper, dus als je zin hebt in een battle mag je mij altijd 
uitdagen (als je mij kan terugvinden tussen al die grote jogi’s). Dit jaar heb ik ervoor 
gekozen om de jogi’s in leven te houden. Dus ik ben alvast klaar voor een topjaar, jullie 
ook? 

 

Niels: 

Heeey, liefste kindertjes! Ik ben Niels, maar ik heb liever dat jullie me Nielsje noemen. Ik 
ben 18 jaar en voor mijn tweede jaar leiding heb ik gekozen voor de allerleukste tak van 
de scouts, de jogi’s natuurlijk! Vanaf dit jaar ga ik ook naar de grote school, waar ik ga 
bijleren over diertjes en plantjes. Zoals jullie zien ben ik hier al heel goed in, in mijn vrije 
tijd ben ik stiekem een berenfluisteraar. Een van mijn andere talenten is het verzorgen 
van mijn mooie lange nagels, dat komt dan nog eens super goed uit voor het 
gitaarspelen, iets wat ik ook wel af en toe doe. Ik heb super veel zin om dit jaar samen 
met jullie te lachten, leuke spelletjes te spelen en zot te doen. Dus als jullie me zien 
lopen, roep gewoon super luid Nielsjeeeee en dan kom ik met een grote glimlach 
aangelopen! 

 

Eli: 

Dag allemaal! Ik ben Tsjilli, 21 jaar en dit wordt ondertussen al mijn vijfde jaar als 
leiding. Ik heb er ontzettend veel zin in om er samen met jullie opnieuw een topjaar 
van te maken! Groot ben ik jammer genoeg niet meer geworden, dus als je me 
zoekt, moet je nog altijd goed speuren tussen de jogi’s . Door de week rijd ik met 
mijn rode wagen rond om post te bezorgen, en in het weekend kijk ik ernaar uit om 
samen met jullie de zotste avonturen te beleven. Ik kan alvast niet wachten om erin 
te vliegen!  
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Gwen: 

Knibbel Knabbel Knekstje! 
Welk lid leest nu mijn tekstje? 

Mijn naam is Gwen aka Claesje en ik ben officieel de oudste vrouw van onze 
scouts, joepie! Door mijn ouderdom hoor ik tegenwoordig niet meer zo goed, 
dus je moet wel hard genoeg tegen me roepen als je me ziet. 

In het dagelijkse leven ben ik te vinden in Geetbets, samen met mijn vele 
paardjes, hond Marcel en een kat! Ik ben dan ook een echte dierenvriend. Ik 
hou zelfs zoveel van dieren dat ik me er vaak in verkleed, voornamelijk als 
zebra, want hun patroon vind ik supercool ("hiiiiii-hiiii")! 

Naast mijn grote dierenpassie heb ik ook een passie voor koken. Mijn favoriete 
gerecht is lasagne met een topping van curryworsten… mmm, lekker! 

Ik heb er alvast zin in om er een topjaar van te maken. Jullie ook? 

 

 

 

Dennis: 

Hoi, ik ben Denis, maar iedereen kent me als Dwapie. Ik ben 22 jaar en dit is al mijn 5e jaar 
in de leiding. Tijdens de dag speel ik graag met LEGO, maar dan digitaal. Want binnen de 
kortste keren ben ik een echte ingenieur. Daarnaast speel ik voetbal in Loksbergen, samen 
met mijn broer Tsjilli. En o ja, geef me geen volle fles cola, want die is in 
3,24 seconden leeg. 

 

 

 

 

Kobe: 

Hallo allemaal! Dit is Kobe. In Kobe zijn vrije tijd klimt hij graag in bomen en 
wandelt hij graag blootvoets door het leven. Naast boomacrobaat is hij ook 
sportief op andere manieren: hij doet aan calisthenics, wat basically betekent dat 
hij spierballen kweekt zonder de fitnessboy uit te hangen. Maar er is meer! Kobe 
is ook een computerheld! Doet je spelletje raar? Geen stress: Kobe fixt het! 
Verder woont hij in de stad der steden: Antwerpen. In het weekend vind je hem 
vaak in het rustige Geetbets, samen met zijn zus, soms zijn broer… en zijn kat Sam. 
Dit jaar is al zijn vijfde jaar leiding (wooow, bijna fossiel). Na twee jaren bij de 
givers keert hij nu terug naar zijn favoriete tak, samen met zijn besties. Kobe heeft 
er meeeeega veel goesting in – dus maak je klaar voor een jaar vol coole spelletjes 
en klimpartijen.  

 

De jogi’s 
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Gitte:  

Hey jogi'tjes, ik ben het weer Gitte! De meeste van jullie hebben mij misschien al 
eens gezien, want dit is mijn 5de jaar als leiding. Ik ben 21 jaar en naast de scouts 
ben ik volop aan het studeren voor leerkracht te worden. Door de week hou ik me 
dus bezig met serieuze dingen, maar in het weekend kan ik helemaal losgaan met 
jullie: spelen, lachen, kampen bouwen en leuke tik tok dansjes (kom zeker maar aan 
mij vragen).Thuis woon ik samen met 2 zussen die ook op de scouts zitten Cookie en 
Lotte, dus er is altijd wel wat te beleven en voldoende chaos. Ik heb er mega veel zin 
in om dit jaar samen avonturen te beleven, verhalen te maken en misschien ook iets 
bij te leren (zoals hoe je het beste kampvuur aansteekt of hoe je het snelste je 
gammel kan afwassen). Dus: als je me tegenkomt, mag je me altijd aanspreken om 
een grapje te vertellen, een babbeltje of gewoon wat gezelligheid. Laten we er een 
geweldig jaar van maken!!! 

 

Sybe:  

Yowyowyow ik ben Sybe aka Diadora. 

 Ik ga nu mijn 8ste jaar als leiding in, dit betekend dat ik vanaf dit jaar de bompa 
ben op de scouts. Dus ik ga dit jaar veel over “in mijnen tijd …” hebben. Dit jaar 
ga ik bij de jogis doorbrengen, zo zal ik jullie op allerlei nieuwe manieren leren 
vals spelen. Want ik zeg altijd “vals spelen is ook spelen”. Naast Sam te 
ambeteren op de scouts speel ik ook bij een voetbalploeg. Meestal zet mijn 
trainer mij linksBANK omdat ik daar het minste fout kan doen. Wanneer ik mijn 
voetbalploeg niet aan het boycotten ben breng ik tijd door met mijn katje. Ze is 
het allerliefste katje van de hele wereld. In mijnen tijd speelde Genk nog 
kampioen, dus ik ben dan ook een echte genkie. Wanneer ik iemand forca 
racing hoor roepen word dit onmiddellijk mijn favoriete lid. Thuis heb ik ook nog een zusje, maar omdat deze zelfs 
nog ouder dan mij is zit ze niet meer op de scouts. Ik ben heel enthousiast om samen met jullie dit nieuwe scoutsjaar 
in te zetten, tot zondag dus. #diadoraout 
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Wie is de Giverleiding? 

Ola mustachos, Brentje hier!! 

Dit jaar ga ik mijn 3de jaar als leiding in en surprise surprise, ik sta bij de givers!! 
Aangezien ik de kawellen en de jogi’s ondertussen al ken, ga ik dus voor een nieuwe 
uitdaging. Als je dit jaar de leiding “buurman” hoort zeggen, dan zijn ze op zoek naar 
mij. Roep dus zeker zelf ook buurman, want dan ben ik van de partij. Ik kijk er al vast 
naar uit om jullie te leren kennen en dit jaar weer fantastisch te maken. Zo dit was 

mijn leiderscarrière in het kort. Tot binnenkort!! Buurman out! 

 

Hey ik ben Botje. 

Ik kan ondertussen al niet meer bijhouden hoelang ik al leiding ben, in ieder 
geval al heel lang. Iets wat ik ook al heel lang doe is studeren daar houd ik de 
tel ook al niet meer bij. Mijn plannen voor later zijn heel groots, maar dit is 
nog TOP-SECRET. Mijn favo eten op de scouts is spaghetti. Wat jullie mij dit 
jaar vaak gaan horen zeggen is “what the helly” dus wen er alvast maar aan. 

We gaan er zeker en vast een vies dik jaar van maken!! 

 

Yoww ik ben Ram 

Dit wordt mijn 3de jaar leiding, na 2 jaar bij de jonge takken, heb ik gekozen voor de 
givers. Als ik niet op de scouts ben dan kan je mij vinden op mijn mooie witte 
koersfiets waarmee ik door heel België fiets. Door de week ben ik bezig op de 

bouwwerf waar ik stopcontacten, lichten en nog meer elektriciteit aansluit. Ik heb 
overigens nog 2 broers op de scouts maar die zijn natuurlijk niet zo leuk als mij 😉😉. 

Hopelijk gaan we er samen een leuk en super jaar van maken! 

 

 

Hey, ik ben Lorre! 

 
Ik ben 19 jaar en dit is mijn 3de jaar als leiding bij de scouts. Ik ben misschien een 
beetje gek in mijn hoofd en doe vaak de zotste dingen, maar voor de scouts zet ik 

me altijd 100% in. Naast de scouts ben ik volop bezig met mijn studies om later 
LO-leerkracht te worden. Ook speel ik voetbal, en naast het sporten ga ik graag 
op stap met mijn vrienden. Dit jaar wil ik samen met jullie superveel leuke en 

gekke avonturen beleven bij de scouts. Ik kijk er echt naar uit om te starten en er 
samen een topjaar van te maken! 

  

De givers 

De givers 
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Jowww ik ben Jesse! 

Met 8 jaar ervaring als leiding mag je mij gerust een wandelend scoutsarchief 
noemen. Naast de scouts kan ik mijn energie ook kwijt in het circus. Overdag 

vind je mij in Hasselt, waar ik woon en werk met mensen in moeilijkheden. Op 
zondagen is/valt Jesse niet te missen, samen met zijn jongere zus Jade, die ook 

in de leiding staat. 

 

 

Didi onze rode turbo-guy 

Dieter is 20 lentes jong en kiest dit jaar vol goesting voor de *givers*. Zijn 
lievelingskleur? Rood, natuurlijk – net zo fel als de lampjes in z’n 

elektronica-projecten. Als hij niet met draden en soldeerbouten speelt, 
vind je hem onder de motorkap van z’n eigen autootje, sleutel in de ene 

hand, glimlach in de andere. Altijd paraat om te helpen en nooit te beroerd 
voor een grap: met Dieter erbij wordt het een knetterend, vlamrood giver-

jaar! 

 

 

 

Suppp ben Maarten 

 
Ik ben 23 jaar en dit is mijn 5de  jaar als leiding bij de scouts. Ik haal veel 

energie uit het organiseren van leuke en uitdagende activiteiten, en ik sta 
altijd klaar om er samen iets onvergetelijks van te maken. Avontuur, 

teamwork en verantwoordelijkheid gaan voor mij hand in hand. Naast de 
scouts ben ik actief met volleybal – een ideale manier om sportief bezig te 

zijn en samen te werken in een team. In mijn vrije tijd ben ik vaak met 
vrienden op pad, want ik hou van gezelligheid en samen plezier maken. Ik 

heb er ontzettend veel zin in om er samen met jullie een topjaar van te 
maken bij de scouts. Met veel plezier, uitdaging en vooral veel mooie 

momenten! 💪💪💪💪 

 

 

 

 

 

 

 

De givers 
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Dag beste Jinnies, 

 

Tot jullie spreekt jullie nieuwe leiding.  

Hier is een kleine representatie van ons als boy-
band. Want dit jaar zorgen wij er voor dat we jullie al 
zingend mee door het jaar pakken om jullie volledig 
klaar te stomen voor het prachtige leidersvak. Indien 
jullie nog twijfelen aan ons kunnen, zullen we jullie 
even onze pluspuntjes opsommen per persoon zodat 
jullie ons zeker kennen: 

 

Alex: 

• Een boer in hart en nier 
• Jouw tuinaanlegger van dienst 
• Klinkt ’s nachts nog steeds alsof hij met een kettingzaag aan het werken is 
• Terug te vinden in zijn thuisbasis in het prachtige Pelt 

Ewout: 

• Werkende in het bankgebeuren 
• Centjes tellen zal dit jaar dus geen probleem zijn 
• Grappenmaker te pas en te onpas 
• Terug te vinden in zijn thuisbasis in het prachtige Geetbets 

Tom: 

• Werkende als schrijnwerker 
• Houd bijna even veel van zijn camionet als van zijn vriendin 
• Fitness is zijn leven en zijn lust, maar zoals je kan zien aan mijn gouden pakje hierboven 

wordt leg-day wel eens overgeslagen 
• Terug te vinden in zijn thuisbasis in het prachtige Kortenaken 

 

Moesten jullie hier niet mee overtuigd zijn, jullie zullen het toch met ons moeten doen 😉😉. 

Groetjes 

De Jinleiding 

  

De jins 
De jins 
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Jaarplanning 
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De vooruitblik 

Kapoenen 
Zondag 21/09: Startdag 

Zondag 28/09: “Leven das durven” 

Zondag 05/10: Panenkoekenverkoop en eetmoment! (Meer info volgt.) 

Zondag 12/10: VRIENDJESDAG!! 

Zondag 19/10: GEZINSDAG!! 

Zondag 27/10: “Ridder Satodelatoer en prinses Frietifoer 

Zaterdag 01/11: Nacht Van De Jeugd fuif (geen activiteit dit weekend)  

 

Kawellen 
Zondag 21/09: Welkom allemaal op onze startdag! 

Zondag 28/09: Spring op de tijdlijn en land pats-boem in onze eigentijd! 

Zondag 05/10: Vandaag spelen we met het verhaal dat nog volop aan het 
gebeuren is. 

Zondag 12/10: VRIENDJESDAG! 

Zondag 19/10: Neem je ouders en broers of zussen mee want het is 
gezinsdag! 

Zondag 26/10: We landen op het stukje tijdlijn waar smartphones net zo 
normaal zijn als boterhammen. 

Zaterdag 01/11: Nacht Van De Jeugd fuif (geen activiteit zondag)  

 

Jogi’s 
Zondag 21/09: Startdag 

Zondag 28/09: Wanneer de soep flauw is, heb je zout nodig 

Zondag 05/10: Sometimes may be good sometimes may be shit 

Zondag 12/10: Omhoog, omlaag Zo komt er een regenvlaag 

Zondag 19/10: GEZINSDAG (meer info volgt) 

Zaterdag 25/10: Halloweentocht (meer info volgt) 

Zaterdag 01/11: FUIF!!! (geen activiteit zondag)(ouders, nonkels, tantes, oma’s 
opa’s, …zeker welkom) 

De vooruitblik 
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De vooruitblik 

Givers 
Zondag 21/09: Nieuwe leiding ofwa?! 

Zondag 28/09: Wij blijven vandaag met onze voetjes op de grond. 

Zaterdag 04/10: Lekker auto’s wassen jongeuh! 

Zondag 12/10: Marcheren doen we met de ene voet voor de andere! 

Zondag 19/10: GEZINSDAG!! 

Zaterdag 25/10: BOE!! 

Zaterdag 01/11: FUIF!!! (papa’s en mama’s kunnen hun danskunsten tonen 😉😉) 
(geen activiteit zondag) 

 

Jins 
Zondag 21/09: Joepie startdag!!  

Zondag 28/09: We gaan onze hersenen allemaal samen eens goed laten 
kraken. 

Zondag 05/10: Samen met balken gooien, dat is fijn! 

Zondag 12/10: Het zal mogelijks regenen vandaag, dit wil zeggen dat wij 
buiten spelen. 

Zondag 19/10: GEZINSDAG!! 

Zondag 25/10: Sjorren?! Hoe doe ik dat? 

Zaterdag 01/11: NVDJ, meer informatie volgt. 
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Fopje flauw 

 

Woordzoeker 


	Scoutentiek

